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Zondagsbrief 
Zondag 9 november 2025 

Kleur: groen 
 

Dankdag voor gewas en arbeid 
 

Voorganger:     Karel Jeddens 
Ouderling van dienst: Ada Dieleman 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Hendrik Jan Jeddens 

 

Helaas zijn er problemen met de internetverbinding. 
Om die reden is de dienst van vandaag niet via Kerkdienst-gemist te volgen. 

  
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand in het ziekenhuis. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag, met een hartelijke groet namens ons allen,  
naar ds. Saskia Ketelaar en haar gezin. 

 
Bij de komende dienst 
Zondag 16 november dienst om 10.00 uur waarin ds. Janos Schellevis  
uit Goes hoopt voor te gaan. 
 
De collecte tijdens de dienst is voor 
Amnesty International, mensenrechten 
in Europa 
 
 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 
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Orde van dienst 
 

Thema: Dank-je-wel zeggen 
 

Orgelspel via de beamer i.v.m. afwezigheid van een organist. 

Fantasie / Toccata 'Heer U bent mijn leven' - Gert van Hoef - St. Annakerk Düren - Duitsland 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

De kaars voor de Kinderkring en de Vredeskaars worden aangestoken  
 
Intochtspsalm:  Psalm 84 
  Lied 84: 1 en 4 – Nederland Zingt (zo mogelijk staande) 
 

Bemoediging, Groet en Drempelgebed 
   

   vg:  Onze hulp is in de naam van de Heer  
   allen: die hemel en aarde gemaakt heeft  
   vg:  waar zijn voeten gaan, is zegen  
   allen: zijn hand houdt ons altijd vast 
   vg:  O God, keer U óm naar ons toe 
   allen: en doe ons weer leven met hart en ziel. 
   vg.:  Nu de dagen korter worden 
     zingt ons de stilte uw Naam ter eer 
   allen: laat uw licht ons leiden! 
     Amen           (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding bij deze dienst 
 
Kyriegebed door diaken 

 
Glorialied:  ‘Dank, dank nu allen God’ 
   Lied 704: 1, 2 en 3 – Nederland Zingt      

 

Dienst van de schriften 
 

Gebed van de Zondag 
 
Kinderlied: Dank U voor deze nieuwe morgen  

- Kinder- en Tienerkoor Jedaja & samenzang | Nederland Zingt 
 
Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 
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Profetenlezing:  Habakuk 3: 1 – 3 en 16 – 19  Lectrice: Nelly Mol 

 

Zingen:   ‘Soms groet een licht van vreugde’ 

    Lied 910: 1, 2 en 3 – Nederland Zingt   

 

Evangelielezing: Lucas 17: 11 – 21  

 

Zingen:   ‘God die leven hebt gegeven’ 

    Lied 718: 1, 2 en 3 - Petrus in het land | KRO-NCRV 

 

Uitleg en Verkondiging 
 

Meditatieve muziek - Breng dank aan de Eeuwige - Nederland Zingt 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven bestemd voor de Geven en nemen kast. 
 
Terwijl we luisteren naar Tienduizend Redenen - 
Eline Segers | Petrus in het land | KRO-NCRV 

 
    
 

 
 
  

Gebeden - dankgebed - voorbeden – stilgebed - Onze Vader 
 
 

Slotlied: ‘k Wil u, o God mijn dank betalen’ 
 Lied 245: 1, 2 en 3 – Nederland Zingt   (zo mogelijk staande) 
 
Heenzending en zegen 

afgesloten met Amen, amen, amen,  
dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer 

      Amen God, uw Naam ter eer Lied 415: 3 

Johan Trommel 

 
Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat 
Terwijl we luisteren naar Tel uw zegeningen - Nederland Zingt 

 

Aansluitend is iedereen van harte welkom 
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 
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Bij de komende weken 

Dinsdag 11 november: Open Kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. Welkom! 

 
Om alvast te noteren: 
Dinsdag 9 december: Eethoek voor alleenstaanden 
Let op: deze stond eerst gepland op 16 december 
Voor deze speciale kerstmaaltijd bedragen de kosten € 15,00 per persoon 
 
Mededelingen 

Bericht vanuit de Elisabethparochie 
 

Uitvoering Lessons and Carols 2025 in Philippine 
 

Het is alweer november en in de winkels zijn al allerlei Kerstspullen te koop. Dat 
betekent, dat de Kerstdagen weer in zicht zijn.  
In onze parochie is het al vele jaren de gewoonte, dat er een uitvoering van de Lessons 
and Carols is.  
Lessons and Carols zijn ontstaan in de Anglicaanse Kerk, waarschijnlijk rond 1875.  
Bij ons vonden de uitvoeringen oorspronkelijk in de Cuyperskerk in Sas van Gent 
plaats. Pastoor Erpelinck stond in voor de organisatie. Het kamerkoor Vocalitas zong 
de gekozen liederen. Toen Vocalitas stopte werd het muzikale deel overgenomen door 
het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor, dat al enige jaren onder de bezielende leiding staat 
van Pascal Lestaeghe als opvolger van Marcel van Westen. Na de sluiting van de 
Cuyperskerk is de traditie in Philippine voortgezet. Maar ook de kerk in Philippine is 
sinds eind november vorig jaar gesloten voor de weekendvieringen, maar dit jaar gaat 
de uitvoering toch nog door in Philippine en wel op                                 

 

zondag 21 december om 15.00 uur 
 

Pastoor Wiel Wiertz en pastoraal werker Peter Morée gaan voor en lectoren lezen om 
beurten de gebeden en lezingen. Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zingt weer op 
indrukwekkende wijze de gekozen liederen in verschillende talen. Vaste organist-
pianist is Erwin Neve.  
We werken samen met de Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek.  
De toegang in de lekker verwarmde kerk is altijd gratis, maar er is wel een collecte, 
want de kosten zijn niet gering. Na afloop kunnen we nog gezellig napraten onder het 
genot van koffie/thee met iets lekkers.  
 

Beste mensen, noteer datum en tijd alvast op uw kalender en kom naar ons 
mosseldorp, want de L&C is wellicht de beste manier om toe te leven naar het 
Kerstfeest.  
Wees welkom!! 

 


